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De vi j f  l iefdestalen 
Volgens Gary Chapman zijn er vijf manieren 
om liefde te uiten, en te ervaren: 

- de taal van positieve woorden 
- tijd nemen voor elkaar 
- de ander cadeautjes geven 
- dingen doen voor elkaar 
- lichamelijke aanraking 

Dit geldt binnen het huwelijk, binnen het ge-
zin, maar ook binnen de gemeente. En het is 
de kunst om de ander lief te hebben op de 
manier die bij hem of haar past. Anders komt 
je liefde niet bij hem over, ondanks al je goede 
bedoelingen en inzet.  
 
Dit  kan toch niet goed zi jn? 
Jakobus 3 gaat over onze woorden, en heeft 
dus alles te maken met de 1e liefdestaal. 
Soms hebben wij een houding: ach ja, we zeg-
gen allemaal wel eens wat verkeerd, we leven 
nu eenmaal niet meer in het paradijs. Maar 
woorden vol dodelijk venijn laten zien dat je 
bron niet goed is. Het is de duivel in de kerk 
wanneer je iemand met je woorden schade 
berokkent. En dat gebeurt soms met de bijbel 
in de hand.  
 
Maar wat doe je eraan? 
Blijf de ander consequent zien als iemand die 
geschapen is naar Gods beeld, iemand dus 
om superzuinig op te zijn! Deze wereld is he-
laas nog een puinhoop: haat, ruzie, geweld, 
egoïsme. Maar de kerk is een plek waar God 
nieuw leven doet ontstaan (Jak.1:18): een 
nieuwe samenleving, doordrenkt met liefde, 
echt een warm bad. Hoe? Door alle woorden 
waarmee wij elkaar bevrijdend aanspreken 
vanuit Gods waarheid. Zo is die waarheid na-

melijk bedoeld. God spreekt als geen ander de 
taal van de positieve woorden.  

1. Heb je naaste lief als jezelf: weet je 
dus allereerst zélf geliefd. Lees je bij-
bel vooral met je hárt. Laat je aan-
spreken door Gods liefde. 

2. Bid voortdurend om wijsheid, in het 
omgaan met elkaar. Op zo’n manier 
dat je niets liever wilt dan dat God jou 
helpt om de ander écht lief te hebben. 

 
Wat verandert er dan? 
We gaan goede dingen zeggen over elkaar, en 
tegen elkaar. Ongeacht wat iemand concreet 
doet, of niet doet. Laat de ander merken dat 
Jezus ook voor hem of voor haar wilde sterven 
aan het kruis. Waardeer elkaar met je woor-
den, als mensen die stuk voor stuk kostbaar 
zijn voor God. Benoem ook concreet goede 
dingen die de ander doet. Ja, wát je ook zegt, 
zeg het vol zegen. 

 
Vragen / bespreekpunten  
 
1. Wat zou er met het emotionele klimaat 

van onze gemeente gebeuren wanneer 
onze woorden zegenend zijn? Probeer 
concreet te maken hoe de gemeente 
er dan uit zou zien. 

2. Werk uit hoe zegenend God je aan-
sprak toen je werd gedoopt (zie GK 
pag.714-715, 3 keer de zin ‘Wanneer 
wij gedoopt worden in de naam 
van…’).  

3. Kun je de zegenwoorden uit vraag 2 
ook tegen elkáár zeggen? Probeer 
eens! 

4. Vertel elkaar een negatieve én een po-
sitieve ervaring rond de 1e liefdestaal. 
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5. Hoe kun je positieve woorden spreken 
wanneer je iemand aanspreekt op zijn 
gedrag? 


