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De bron: Gods genade (Hand.20:32) 
Iemand schreef: Het is mogelijk om te geven 
zonder liefde, maar het is onmogelijk om lief 
te hebben zonder te geven. In Handelingen 
20:32-35 laat Paulus zien hoe hij de 3e lief-
destaal altijd heeft toegepast. Daarmee gaf hij 
de gemeenten een voorbeeld. Maar hij zet hen 
er niet mee onder druk: je móet geven. Want 
anders gaat men geven omdat dat nu een-
maal moet. Zonder liefde dus. Daarom ver-
trouwt hij hen toe aan God en het evangelie 
van zijn genade, want alleen die kan hen zover 
brengen dat ze met heel hun hart gaan geven. 
Ja, dit gebeurt pas als je ontdekt wie God is. 
Niet een eisende God, maar een God die 
geeft, mild en overvloedig. Juist hierin is God 
uniek ten opzichte van andere zogenaamde 
goden: wij hoeven ons niet op te werken naar 
Hem, maar Hij daalde af naar ons, in zijn 
Zoon. Met allerlei oproepen om te geven al-
léén redden we het niet. We zullen steeds 
weer terug moeten naar Gods genade, als een 
schat die je rijk maakt. Rijk ja, want er ligt een 
geweldige erfenis voor ons klaar in de hemel. 
Als wij ons leven laten zuiveren en heiligen 
door Christus, brengt Hij ons veilig thuis. Als 
dat echt tot ons doordringt, gaan we beseffen 
hoe rijk we zijn, ook al geven we ook alles weg 
(zie 2 Kor.8:1-9!). 

 
Het middel:  hard werken (Hand.20:33-
35a) 
Met de zwakken bedoelt Paulus de hulpbe-
hoevenden. Die moeten we steunen. Maar 
hoe? Door hard te werken. Dat geeft een hele 
andere kijk op ons dagelijks werk! Zo was Pau-
lus zelf leerbewerker (Hand.18:3). Het ruwe en 
weerbarstige leer moest met de hand bewerkt 
worden. En dat deed hij naast zijn baan als 

verkondiger van het evangelie. Terwijl hij dat 
niet hoefde. Hij mocht net als predikanten 
vandaag ‘leven van het evangelie’ (zie 1 
Kor.9:6vv, met name vers 14). Maar hij zag 
hoe veel mensen in de kerk heel krap zaten, 
en hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om 
van die mensen geld te vragen, of kleding. 
Conclusie: hard werken doe je uiteindelijk niet 
voor jezelf (extra vakantie, luxe spullen), maar 
voor de ander (je verdient meer geld waardoor 
je die ander kunt steunen). 

 
Het effect:   gezamenli jk geluk 
(Hand.20:35b) 
Paulus citeert een woord van de Here Jezus. 
Om ons te overtuigen dat we veel gelukkiger 
worden van geven dan van naar ons toe halen. 
Sámen worden we er gelukkiger van, de gever 
én de ontvanger. Als gever ben je een kanaal 
van Gods liefde voor die ander: je merkt dat 
Gods liefde door jou heen stroomt richting die 
ander. Maar geven maakt ook de ontvanger 
gelukkiger: door jouw liefde beseft hij dat hij er 
geen recht op heeft, net zomin als jij. Samen 
proef je op deze manier Gods genade!  

 
Vragen / bespreekpunten  
 
1. Betrek je God er vaak bij als je geld 

uitgeeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
hoe doe je dat dan?  

2. Ervaar je het leven voor God als een 
plicht, of als iets waar je blij van 
wordt? Wat zegt dit over het beeld dat 
je hebt van God zelf? (gevend of ei-
send?) 

3. Waarom vinden we het vaak zo moei-
lijk om (financiële) hulp te vragen, bij 
de diakonie of bij elkaar?  
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4. Wat is jouw belangrijkste drijfveer om 
te werken (al dan niet betaald)? 

5. Zijn er, naast geld, nog andere dingen 
die je uit liefde aan elkaar kunt geven? 


