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Tweede brandpunt op de eerste plek 
De  NT‐eredienst  kent  twee  brandpunten:  nader 
tot  God,  en:  neem  elkaar  mee  (Hebr.10:19‐25). 
Als  eerste  zoomen  we  nu  in  op  dat  laatste.  Bij 
kerkdiensten zijn wij gewend aan de drieslag  ‘tot 
eer van God, tot versterking van ons geloof en tot 
opbouw van de gemeente’. In de praktijk ligt dan 
de nadruk op de eer van God. In 1 Korintiërs 14:26 
reikt de Bijbel ons echter juist de opbouw van de 
gemeente als belangrijkste criterium aan. 
 
Wat betekent dit…? 
Met deze vraag begint de conclusie van wat  in 1 
Kor.14:1‐25 is gezegd. Wij kennen geen klanktaal. 
Maar het onderliggende punt geldt ook voor ons: 
iets  kan  heel  erg  tot  Gods  eer  zijn,  en  toch  niet 
thuishoren  in  de  kerkdienst.  Reden:  niemand 
begrijpt het. De vormen in de dienst moeten dus 
zodanig  zijn  dat  er  ‘geen woord  Frans’  bij  is.  Of 
dat  we  elkaar  in  ieder  geval  helpen  om  wat  er 
gezegd of gedaan wordt te begrijpen. Cruciaal  is 
dat je in de kerkdienst niet van elkaar vervreemdt 
(vers 11). Al kán het ook een teken worden, voor 
ongelovige  kerkleden. Dan wil  je  het  niet  begrij‐
pen. Want beslissend is niet of  ik me er goed bij 
voel, maar of het de opbouw dient. 
 
Samenkomen doe je met elkaar 
De  term  ‘samenkomsten’  is  niet  te  gewoontjes. 
Nee,  je  zoekt  Gods  eer  juist  doordat  je  elkaar 
dient. Dat wordt duidelijk  in  1 Kor.14:26. De  sa‐
menkomst kent een enorme veelzijdigheid. Pau‐
lus zegt niet dat dit bij ons ook zo móet, maar hij 
veroordeelt het niet. Ook onze huidige vorm van 
kerkdienst  vraagt  om  ieders  betrokkenheid.  Bij 
de vorm die Korinte kende ging het ook niet om 
dat wat mensen  leuk vinden, maar om de gaven 
van de Geest (zie 1 Kor.12). Gód is het die door de 
inbreng van al deze mensen de gemeente bouwt. 
Durven wij  het aan om Hem meer  ruimte te  ge‐

ven? Ook al  kies  je  voor  een  bepaalde orde  (zie 
14:27‐32),  maar  sluit  je  niemands  inbreng  bij 
voorbaat uit? Sta open voor wat God je geeft in je 
broeder  of  zuster.  Dat  heb  je  echt  nodig!  (zie  1 
Kor.12:12vv)  
 
Alles tot opbouw van de gemeente 
Wat de opbouw  inhoudt,  blijkt  bijv.  in  14:24‐25. 
Wat daar staat is het doel voor ieder kerklid (verg. 
14:16:  ‘net als een buitenstaander…’).  In de dien‐
sten word je aangesproken door God, en leidt dit 
tot een be‐aming ervan, die je niet onberoerd laat 
maar  je diep van binnen beroert en  je  leven ver‐
andert:  Aanbid  God  met  eerbied  en  ontzag,  en 
kniel nu voor Hem neer, die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt (Gz 171:1). Zie ook 14:3: in 
de dienst spreek  je elkaar aan, confronterend en 
bemoedigend.  Niet  vanuit  jezelf,  maar  geleid 
door de Geest (Kol.3:16!).  
 
Praktisch handvat 
Hoe  komen  we  verder  in  ons  gesprek  over  de 
kerkdienst? Door te gaan werken met hét Bijbel‐
se  criterium:  dient  iets  de  gemeenteopbouw  = 
helpt dit je br/zr verder in zijn leven met God?  
 

Vragen geschikt bij elke preek: 
1. Wat was voor mij de boodschap van deze 

preek? 
2. Wat  heeft  in  deze  preek  mijn  geloof  in 

God versterkt? 
3. Verandert deze preek mijn kijk op mijzelf, 

mijn naaste of mijn omgeving? 
4. Welk deel van deze preek sprak mij  spe‐

ciaal aan? Waardoor kwam dat? 
5. Wat kan ik van deze preek in mijn gebed 

brengen? 
6. Droeg de liturgie bij aan de verkondiging 

van de boodschap? 
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Opwekking 249 
Heer, wat een voorrecht  
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder  
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wie U bent, 
want uw woord maakt  
uw wegen bekend. 
 

Refrein: 
Samen op weg gaan,  
dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor  
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde,  
genade en kracht, 
als een lamp,  
die nog schijnt in de nacht. 

 
Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 


