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Hoe kijken we terug? 
We ronden het  jaarthema af, en er  is een wisse‐
ling  van  de  wacht  in  de  kerkenraad.  Hoe  kijken 
we  terug? Richtinggevend hiervoor  is  onze  visie: 
ieder hart  een woonplaats  van Christus. Was dit 
wat ons dreef? Proefden we dat bij elkaar? Daar 
ging het ook om  in dit  jaarthema Eredienst. Het 
doel  was:  met  elkaar  ontdekken  dat  de  echte 
eredienst je eigen leven is! (Rom.12:1)  
 
Afgekeurd door de mensen 
1 Petrus 2:5 staat vol met termen, waar gaat het 
precies  om?  In  ieder  geval  over  de  eredienst 
(‘tempel’,  ‘priesters’,  ‘offers’). Maar dan: een ere‐
dienst die geestelijk is. Wij zijn zelf die tempel, en 
we brengen ons  eigen  leven als  offer.  Een  leven 
wat  helemaal  niet  zo  makkelijk  is.  Het  brengt 
lijden  met  zich  mee  (1:6;  4:12v).  Maar  dan  niet 
omdat men om zijn geloof vervolgd wordt. Maar 
omdat het moeilijk is om in het leven van alledag 
als christen te handelen, dat wordt je niet in dank 
afgenomen  (2:11v).  Dat doet  iets met  je  geloof, 
de groei  raakt eruit  (2:3). En wat  je  in de wereld 
ervaart, heeft zijn weerslag op de onderlinge om‐
gang in de gemeente (2:1). Dat kan trouwens ook 
door wat  je  in  je  eigen  leven  aan  lijden  ervaart. 
Natuurlijk  eer  je  God  nog  wel,  in  de  kerk  enzo. 
Maar  in  de  praktijk  van  het  leven  valt  dit  niet 
mee. Je voelt je afgekeurd. Ook door God? 
 
Kostbaar voor God 
Jezus was ook afgekeurd door de mensen. Maar 
God gebruikte diens  lijdensweg  voor  iets  goeds. 
Hetzelfde  doet  Hij  met  ónze  lijdensweg.  Juist 
langs die weg is Hij met je bezig om je  in te voe‐
gen  in  Zijn  grote  plan  met  de  kerk.  Jij  wordt 
steeds kleiner, maar met het doel dat Hij  steeds 
groter wordt. Dat Jezus gaat leven in en door jou. 
En  dat  gebeurt  wanneer  God  ons  aan  elkaar 
voegt, als levende stenen. Een geestelijke tempel 

= een nieuwe samenleving. Als kerk laten we door 
onze dienst aan elkaar iets zien van de liefde van 
Jezus  (vgl.  Joh.13:35).  Je  leven  lijkt  afgedankt, 
maar  blijkt  juist  kostbaar  bouwmateriaal.  Daar‐
voor zorgt de Heilige Geest  (‘geestelijke’ offers). 
In  ons doen en  laten klopt  steeds meer het  hart 
van Jezus. En dat is de echte eredienst voor God! 
 
Verwijdering? 
Terugkijkend  op  dit  jaarthema  zie  je  wellicht 
vooral  onderlinge  verwijdering.  De  kerk  als 
bouwval. Toch ziet God in datzelfde een kerk‐in‐
aanbouw (2:9). Daarvoor is wel één ding cruciaal: 
vertrouwen.  Niet  allereerst  in  elkaar,  maar  in 
Jezus  Christus  (2:6‐8).  Geloof  je  in  Zijn  manier 
van leven? Erken je dat als dé norm? Focus je daar 
dan op, dan gaat de Geest met ons aan het werk. 
 
Terug naar de Bron! 
Laten we niet langer accepteren dat er nog wordt 
geroddeld  en op elkaar  neergekeken  (2:1). Maar 
drink het  leven  in wat  je  in de Bijbel  vindt  (2:2). 
Verlang er naar dat dit werkelijkheid wordt. Niet 
dat de omstandigheden in  je  leven veranderen is 
prioriteit, maar dat  jij  zélf verandert. Niet veran‐
deringen in de kerkdienst zijn het doel, maar ver‐
andering  van onze omgang met  elkaar. Om hier 
concreet  aan  te  gaan  werken,  beginnen  we  ko‐
mend seizoen met een veertigdagenproject. Om 
achter de verschillen  terug te gaan naar wat ons 
allemaal verbindt. Samen thuis te komen bij God. 
 

Vragen/bespreekpunten: 
1. Wat doet het met  je dat God  jouw leven 

gebruikt om Zijn grootheid te laten zien? 
2. Stelling:  gemeente‐zijn  vraagt  niet  zo‐

zeer  vertrouwen  in  elkaar  als  wel  ver‐
trouwen in God. 

3. Met welke offers maak jij God blij? 


